
Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
Groot is de leegte die je achter laat
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

†

Met stil verdriet melden wij u het heengaan van

de heer

Philip Michiels
weduwnaar van mevrouw

Godelieve De bruyn († 1999)

geboren te Weert op 15 februari 1938
en overleden in wzc Dunecluze te Koksijde

op 5 juni 2015.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
heeft plaats in de Sint-Bernardusabdij (Kloosterstraat)  
te Bornem op ZATERDAG 13 JUNI 2015 om 10.00 uur. 

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats van Bornem.

U kan Philip nog een laatste groet brengen 
in Rouwcentrum De Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs 
op woensdag 10 juni 2015 van 19.00 tot 20.00 uur.

Zij die afscheid nemen:

zijn kinderen

 Ronny en Hilde Michiels - De Vos

 Danny en Betty Michiels - Robeyns

zijn kleinkinderen

 Matthias Michiels

 Nicolas Michiels en Perla van Havermaet

 

Onze oprechte dank voor de goede en liefdevolle zorgen 

aan Vicky Degrande en haar team 

van wzc Dunecluze te Koksijde.

Rouwadres: Familie Michiels - De bruyn

  p/a Rouwcentrum De Ruyte

  Kerkplein 18, 2870 Puurs

  www.uitvaartderuyte.be

De gedachtenisviering zal opgedragen worden 
in de voormelde kerk op zaterdag 25 juli 2015 
om 18.00 uur.


