Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.

je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.

Met stil verdriet nemen we afscheid van

Freddy Van Ranst

liefdevolle echtgenoot van

Angeéle Cuyt

Erevoorzitter supportersclub ‘De Freethielvrienden’ Bornem
Lid van Duivenbond ‘De Eendracht’

geboren te Weert op 25 juli 1946 en
omringd door zijn familie,
overleden te Bornem op 3 oktober 2014.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, heeft plaats in de Sint-Bernardusabdij (Kloosterstraat)
te Bornem op ZATERDAG 11 OKTOBER 2014 om 10.00 uur.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend wordt de urne bijgezet in het columbarium
op de begraafplaats van Bornem.

Gelegenheid tot groeten in Rouwcentrum De Ruyte,
Kerkplein 18 te Puurs, op donderdag 9 oktober 2014
van 18.30 tot 19.30 uur.

De gedachtenisviering zal opgedragen worden in de voormelde
kerk op zaterdag 22 november 2014 om 18.00 uur

Dit melden u met droefheid:

Angele Cuyt zijn echtgenote

Kurt Van Ranst
Jana en Jente

Kevin Van Ranst zijn kinderen en oogappeltjes

Sacharias (1) en Maria Moeseke - Jansegers
en kinderen
Rudy en Anita Van Hoeymissen - Cuyt,
kinderen en kleinkinderen
Tony en Lutgarde De Keersmaecker - Cuyt,
kinderen en kleinkinderen
Marc en Chantal Cuyt - Van Cappelle,
kinderen en kleinkind
zijn zus, schoonzussen en schoonbroers

De families Van Ranst, Van den bossche, Cuyt en Glorieux

Een bijzondere dank voor de goede zorgen aan
vzw ‘A Touch of Rose’, zijn huisarts Dr. Van Heirstraeten,
Dr. Morel en Dr. Boeykens.

Bloemen noch kransen, liever een gift voor vzw ‘A Touch of Rose’

op rekeningnummer BE56 0016 4511 9188.

Rouwadres:  Familie Van Ranst - Cuyt
p/a Rouwcentrum De Ruyte

Kerkplein 18, 2870 Puurs

www.uitvaartderuyte.be



